
Voorbeeld transcriptie interview – Red Star Line Museum Antwerpen – geanonimiseerd 
 

1 
 

 

 

Identificatienummer:  RSL_NAAM_interview  
Project:    Red Star Line Museum – PROJECTNAAM 

Respondent:   [VUL IN]  
Geboortedatum:  [VUL IN]  
Leeftijd tijdens interview: [VUL IN]  
Interviewer:    [VUL IN] [participatief traject Veldwerkers 2017-2018] 

Datum interview:  [VUL IN]  
Plaats interview:   [VUL IN]  
Duur interview:  1:31:37 
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00:00:00 tot 00:01:48 introductie  
 

[i] Dag [NAAM]   

[r] Hallo.   
 

[i] Mijn eerste vraag voor jou: Mis je je thuis?   

[r] Ja, elke dag.   
 

[i] Wat mis je het meest?  

  

[r] Alles: plaatsen, het gevoel dat je hebt als je over straat wandelt, jouw taal als je ze hoort op 

straat, mensen. Je weet dat dit is waar je thuishoort. Soms, heb je dat gevoel niet, dat gevoel van 

gemis. Nu, wanneer je me die vraag stelt, kom het echt op. Ik had dat niet verwacht, zoals dit. Ik 

mis mijn thuis.   

 

[i] Hoe oud was je toen je vertrok?   

  

[r] Het was… In mei was het drie jaar geleden. Nu is het juni. Drie jaar, misschien is het te snel. 
Daarom mis je het nog zo veel. Maar… Slechts drie jaar.   

 

00:01:49 tot 00:15:32 vluchtreden   
 

[i] Hoe lang voordat je uit [LAND] vertrok was je bezig met de planning?   

  

[r] Het was niet gepland, feitelijk. Helemaal niet, het gebeurde gewoon. De omstandigheden gaan 

zo. Het is een lang… Ik weet niet waar te beginnen. Mijn leven was erg normaal voor mij in [LAND]. 

Ik was gewoon een meisje. De enige dochter in de familie. Ik was een student. Als een gewone 

student, ga je uit met je vrienden, deze dingen. Op een dag gingen we naar de club, de discotheek. 

We deden dat niet vaak, misschien eens om de vijf maanden. Om plezier te maken. En in de club, 

ontmoette ik iemand. Ik was erg verliefd op hem. En dat veranderde mijn leven.  

 

Dus... Sinds dat moment, werd het leven veel moeilijker voor me. Maar gelukkiger. Hoe kunnen we 

dat zeggen? Ik ontmoette een man, hij was niet van [LAND]. Hij kwam van een ander land, zelfs van 

een ander continent. En ik ben van [LAND]. Hij kwam uit [CONTINENT], uit [LAND]. Het was mijn 
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eerste ervaring, dat ik zo'n andere persoon ontmoette. Maar iets gaf mij het gevoel, dat deze 

persoon erg intiem bij mij kon zijn. Intiemer dan mijn familie, op dat moment. Daarna is alles 

begonnen. 

 

[NAAM], hij studeerde in [LAND]. Als een vreemde student, studeerde hij ook de [TAAL]. Omdat hij 

altijd van plan was om te blijven studeren. Boekhouding. Dus het was... We hebben elkaar ontmoet 

in oktober 2012. Hij was net in september aangekomen. Hij was maar één maand in [LAND]. Alles 

was volledig nieuw voor hem: het klimaat, alles. We ontmoetten elkaar in de club. We hebben de 

hele nacht gedanst en gepraat. Het was heel interessant. We zijn twee totaal verschillende mensen.  

 

Voor mij was het geen liefde op het eerste gezicht. Helemaal niet. Voor hem, hij zegt dat het liefde 

op het eerste gezicht was. Ik kan daar trots op zijn. Maar voor mij, was het gewoon... Ik vond hem 

erg leuk. Hij was erg, ik weet niet, intelligent. Niet zoals [NATIONALITEIT] jongens gewoonlijk 

praatten. Helemaal verschillend. Nadat we begonnen te communiceren, spraken we nog eens af, en 

nog eens en nog eens. En daarna begonnen we een relatie. Dat was niet gemakkelijk want... Ik dacht 

niet dat deze relatie me iets meer kan geven dan gewoon een relatie, voor een tijdje. Want ik dacht 

niet dat ik... Hij was een vreemde, die kwam studeren, ik wist niet veel over hem. Wat was zijn 

achtergrond? De cultuur is erg verschillend.  

 

Maar dat was mijn rationele denken. Mijn emotioneel denken was totaal verschillend. Als ik bij hem 

was, bestond al de rest niet meer. Er was alleen nog ik en hij. Dat gevoel zal ik niet kunnen vergeten. 

Zelfs nu heb ik dat gevoel nog. Ik ben gelukkig bij die persoon. Ik groeide op in een maatschappij, 

die nauwelijks iets buitengewoons aanvaard. Iets, zoals, ik weet niet. Het is een erg conservatieve 

samenleving. Het land, de mensen reizen niet veel. Zij ervaren geen nieuwe dingen. Ze zijn een land, 

dat is daar zo: zwart is zwart, zwart is slecht, zwart is iets ondergronds. Iets dat onmogelijk slim, 

intelligent of wijs kan zijn. 

 

[…] 


